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Beste leerling,

Welkom op Het Drachtster Lyceum! Al meer dan 100 
jaar geven wij voortgezet onderwijs voor Drachten 
en omgeving op havo- en vwo-niveau. 
Onze school is een combinatie van oud en nieuw, 
traditie en vernieuwing. Het oude gedeelte van 
de school is al in 1919 gebouwd! Het nieuwe 
gedeelte in 2007. Wij geven “ouderwets” goed 
onderwijs, maar we kijken ook naar de toekomst. 
We hebben bijvoorbeeld het vak ArTech, waar je 
met moderne technieken werkt, zoals drones en 
technisch LEGO. Onze solarboot past hier ook bij, 
we hebben de laatste jaren meerdere keren grote 
prijzen gewonnen. Natuurlijk is er ook ruimte voor 
creativiteit. We zijn de enige school in de regio 
waar je eindexamen kunt doen in het vak muziek 
en we zijn heel erg trots op ons eigen Drachtster 
LyceumTheater! 

We dagen je bij ons op school uit jouw eigen verhaal 
te schrijven: hoe zie jij jezelf? Wat wil jij ontwikkelen? 
Wat vind jij belangrijk? Je stelt je eigen doelen en 
neemt verantwoordelijkheid voor jouw ontwikkeling. 
Samen met je ouders/verzorgers begeleiden we je 
hier natuurlijk bij. 

We kijken ernaar uit jou te ontmoeten! In dit 
magazine leer je meer over onze school, veel 
leesplezier!

Marije Brouwer
Teamleider leerjaar 1

Beste ouder/verzorger,

Welkom op Het Drachtster Lyceum! Al meer dan 
100 jaar verzorgen wij voortgezet onderwijs voor 
Drachten en omgeving. Wij zijn het huis van 
zijn, ontmoeten en ontspannen. Het huis van 
bagage, ambitie en waarden. Wij zijn het huis van 
ontwikkelen. 

Bij ons kan uw kind havo-, atheneum- en 
gymnasiumonderwijs volgen. Onze school 
bestaat uit een combinatie van oud en nieuw, 
traditie en vernieuwing. Het statige oude gebouw 
verbonden met de moderne nieuwbouw vormt 
een omgeving waarin het prettig leren en werken 
is en waar uw kind zich thuis kan voelen. Op Het 
Drachtster Lyceum houden we rekening met ons 
verleden, maar kijken we met een open blik naar de 
toekomst. We hebben bijvoorbeeld het vak ArTech 
ontwikkeld, dat leerlingen de mogelijkheid biedt 
met de modernste technieken te werken. Ook heeft 
Het Drachtster Lyceum al meerdere keren een 
winnende solarboot op het water gelegd. Naast ons 
technische aanbod staan wij ook voor creativiteit. 
Zo zijn wij de enige school in de regio waar 
leerlingen eindexamen in het vak muziek kunnen 
doen en hebben wij een actieve theatergroep.

Wij bieden onze leerlingen een kwalitatief goed 
lesaanbod waarbij er extra focus ligt op taal, 
rekenen en burgerschap. Om de leerlingen een 
goed fundament mee te geven, hebben wij een 
ontwikkelingsgericht team. Wij streven ernaar om 
met elkaar te groeien en uitgedaagd te worden 
om onze dromen en die van de leerlingen te 
realiseren en talenten te ontwikkelen waardoor 
zelfvertrouwen groeit. We verwachten van 
onze leerlingen dat ze eigen doelen stellen en 
verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen 
leerproces. Ouders/verzorgers betrekken wij 
hier intensief bij om dit proces gezamenlijk te 
begeleiden. Dit gebeurt onder meer via de LMO-
gesprekken, klassenouders en de locatieraad.

In dit magazine leest u meer over onze school,  
veel leesplezier!
 

Marije Brouwer
Teamleider leerjaar 1

Welkom op 
Het Drachtster 
Lyceum!

m.brouwer@singelland.nl
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Ons onderwijs

Ons onderwijs  
Je begint natuurlijk in klas 1, de brugklas. We 
hebben bij ons op school verschillende soorten 
brugklassen. 
 
· We hebben havo/vwo-brugklassen, hier kom je 
in als je een havo, havo/vwo of vwo-advies hebt 
gekregen. 
· En we hebben vwo-brugklassen, hier plaatsen we 
je in als je een vwo-advies hebt gekregen. Samen 
met je ouders mag je er ook voor kiezen om in de 
havo/vwo-klas te starten. 
· Heb je vwo-advies gekregen en wil je gymnasium 
doen? Ook dan kom je in een vwo-brugklas, want 
vwo bestaat uit atheneum en gymnasium. Als je 
je aanmeldt voor het vwo kun je ervoor kiezen om 
atheneum of om gymnasium te gaan doen. Het 
verschil is dat gymnasiumleerlingen Latijn (en vanaf 
klas 2 ook Grieks) volgen en atheneumleerlingen 
niet. 

Welk onderwijs biedt OSG Singelland? 
Schematisch ziet het onderwijs dat Singelland biedt er als volgt uit:

Samen met je ouders mag je er ook voor kiezen om 
atheneum te doen. 

Als je gedurende het eerste jaar bij ons op school 
erachter komt dat je wel wat extra uitdaging 
aankunt en je bent voldoende gemotiveerd, kun 
je vanaf januari deelnemen aan de instroomgroep 
Latijn.

Aan het einde van de brugklas wordt gekeken 
of je in klas 2 naar havo of vwo (atheneum of 
gymnasium) gaat. Havo duurt 5 jaar en vwo 6 jaar. 

Onderbouw
leerjaar 1

vmbo oom/
schakel, bb, 
kb, tl 
tl/havo

havo
vwo
- atheneum
- gymnasium

vmbo bb, 
kb, tl
havo/ath

vmbo bb, kb, 
tl, tl+
havo

oriëntatie 
1,2 en 3

vmbo, bb, 
kb, tl
havo/ath

Onderbouw 
leerjaar 2

vmbo
oom (bb),
kb, tl, tl/havo

havo
vwo
- atheneum
- gymnasium

vmbo bb, 
kb, tl
havo/ath

vmbo bb, kb, 
tl, tl+
havo

vmbo bb, 
kb, tl
havo/ath

Bovenbouw 
vanaf
leerjaar 3

vmbo bb, kb, 
gl, tl

havo
vwo
- atheneum
- gymnasium

vmbo tl,  
havo

vmbo bb, 
kb, tl

theorie- of 
praktijkroute 
4,5 en 6

vmbo bb, 
kb, tl
havo (alleen 
leerjaar 3)
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Gymnasium

De rots rolde voor de ingang: er was geen uitweg 
meer. Odysseus was opgesloten met zijn vrienden 
in de grot. De gigantische cycloop greep een van 
hen, smeet hem op de grond en begon te knagen 
aan de levenloze linkerarm. Ondertussen begon 
Odysseus te denken.

Op het gymnasium haal je het hoogste diploma 
dat je in Nederland kunt halen. Je leert de teksten 
te vertalen die Julius Caesar schreef in het Latijn 
en de grote filosoof Plato in het Oudgrieks. Maar 
je ontdekt ook hoe de Romeinen leefden en welke 
mythen de Grieken kenden en vertelden. Ruim 
tweeduizend jaar geleden deden die Romeinen en 
Grieken dingen toch echt wel heel anders, maar 
sommige dingen ook helemaal niet. Daar kun 
je soms best nog wat van leren. Caesar was niet 
helemaal eerlijk over hoe hij Gallië veroverde, hoe 
kunnen we dat eigenlijk teruglezen? De mythe 
van Odysseus bevat een goede les over hoe je 
kunt omgaan met tegenslagen, kunnen we die 
les ook nu nog gebruiken? En stiekem zijn het ook 
simpelweg fantastische verhalen.



9

Welke vakken krijg je bij  
ons in de brugklas
 
Het is belangrijk om je taalvaardigheid verder te 
ontwikkelen. Daarom krijg je in de brugklas vier 
taalvakken: Nederlands, Engels, Frans en Friese taal 
en cultuur. In de gymnasiumklas krijg je ook Latijn. 

De overige vakken die je krijgt zijn: wiskunde, 
biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, NaSk 
(natuurkunde en scheikunde), sport en bewegen, 
muziek (hier kun je ook examen in doen!) en ArTech.

ArTech
ArTech is een combinatie van Kunst en Techniek. 
In dit vak leer je vaardigheden als houtbewerken, 
solderen en schilderen. Daarnaast kun je er werken 
met technisch LEGO, VR-brillen en 3D-printers. 
Deze technieken worden aangeleerd omdat wij 
geloven dat creatief leren en denken belangrijk is 
voor jouw verdere ontwikkeling. 

Latijn
Latijn is een taal die niet meer gesproken wordt. 
Daarom wordt deze taal een “dode taal” genoemd. 
Toch is Latijn nog levend in talen die vandaag de 
dag gesproken worden! Zo is het de basis van 
talen zoals Frans, Spaans, Portugees, Roemeens 
en Italiaans. Achter deze taal ligt een wonderlijke 
wereld. Als je de taal beter begrijpt, leer je de 
wereld waarin Latijn echt gesproken werd veel 
beter begrijpen (Latijn was het Engels van de 
Oudheid!). En door die wereld te begrijpen, kijk je 
ook anders naar de wereld waarin je nu leeft. Een 
hele verrijking!

NaSk
Bij NaSk gaan we met elkaar op 
ontdekkingstocht door de natuurkunde en 
scheikunde. In de brugklas en klas 2 krijg 
je het vak NaSk, in klas 3 krijg je de vakken 
natuurkunde en scheikunde apart.  

Bij NaSk leer je nieuwsgierig te zijn naar hoe het 
kan dat alles werkt zoals het werkt. Je leert door 
theorie te lezen, door opdrachten te maken en door 
practica te doen.

Extra activiteiten brugklas 
 
Als brugklasleerling begin je het jaar 
met een interessante en gezellige 
introductieweek. Je leert dan niet 
alleen je klasgenoten en je mentor 
goed kennen, maar ook het gebouw 
en de mensen die erin werken. 
Wij willen graag dat je op een prettige manier bij 
ons op school start. Daarom begin je in de eerste 
schoolweek met het introductieprogramma. We 
organiseren dan allerlei activiteiten en je volgt ook 
al je eerste lessen. 

Wat kun je nog meer verwachten in het eerste 
jaar? Een avontuurlijk brugklaskamp, inspirerende 
excursies, een feestelijk gala, een gezellige 
spelletjesavond en nog veel meer verrassingen!

Banduren
Elke ochtend beginnen we met het banduur. 
Tijdens dit banduur kun je bijvoorbeeld extra 
begeleiding krijgen bij het leren en plannen en bij 
andere (persoonlijke) zaken waar je tegenaan loopt. 
De banduren worden ook gebruikt voor vakken 
waar je wat meer hulp bij nodig hebt, of aan vakken 
die je interessant vindt en waar je meer over wilt 
weten dan dat je in de les leert. Jouw mentor kan 
ook gebruikmaken van het banduur om een extra 
mentorles te geven. 

 
 
 
Welke vakken krijg 
je bij ons in de 
brugklas 
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Verrijking in de talen 

Cambridge
Op Het Drachtster Lyceum werken we vanaf de 
derde klas met een Cambridge methode. Dit 
betekent dat jij in de vierde of vijfde klas ook 
echt een Cambridge examen kan gaan doen! 
Het Cambridge examen bestaat uit verschillende 
onderdelen: leesvaardigheid, luistervaardigheid, 
spreekvaardigheid, grammatica en vocabulaire. 
Op deze delen word je dus op een bepaald niveau 
getoetst. Je kan zelf uitzoeken op welk niveau je 
examen wil gaan doen. Het examen is voor zowel 
havo als vwo leerlingen. De meeste leerlingen doen 
het examen in havo4/vwo4 of vwo5. 

Doordat we in de lessen al oefenen met Cambridge 
opdrachten word jij al bekend gemaakt met het 
type oefeningen die op dit examen voorkomen. Als 
je ervoor kiest om dit examen te gaan doen, bieden 
wij een workshop aan zodat je helemaal voorbereid 
het examen in gaat. Met een Cambridge diploma 
heb je een diploma waarin staat welk niveau Engels 
jij hebt. Dit diploma wordt wereldwijd erkend, is 
onbeperkt geldig en geeft aan dat jij een goed 
niveau Engels hebt!

DELF 
DELF staat voor Diplôme d’Études en Langue 
Française. Het is een officieel diploma dat wordt 
uitgereikt door het Franse Ministerie van Onderwijs 
om de beheersing van de Franse taal te certificeren. 

Er zijn vier niveaus van DELF:
DELF A1  –  beginner
DELF A2  –  basisgebruiker
DELF B1  –  zelfstandig gebruiker
DELF B2 –  gevorderde gebruiker

Bij ons op school bieden we jou de mogelijkheid 
om DELF B1 en DELF B2 lessen te volgen om een 
diploma te kunnen halen:

B1: Je kunt je redden in dagelijkse situaties, 
eenvoudige gesprekken voeren en je mening geven 
over vertrouwde onderwerpen.
B2: Je kunt vlot en spontaan communiceren met 
Franstalige mensen, langere teksten begrijpen, en 
jezelf duidelijk en gedetailleerd uitdrukken.

De uitdaging voor en van de hoogbegaafde leerling
Leerlingen lopen allemaal tegen dezelfde 
uitdagingen aan: hoe moet je leren, hoe moet je 
plannen, waar haal ik mijn motivatie vandaan, 
hoe navigeer ik mijn (leer)omgeving, etc. Voor een 
hoogbegaafde leerling zijn die uitdagingen niet 
anders, maar de benadering wel. 
Het hoogbegaafdheidsonderwijs (HB onderwijs) 
op Het Drachtster Lyceum is druk in ontwikkeling, 
maar heeft wel al een aantal stevig staande 
onderdelen, gericht op verdieping, verbreding, 
versnelling en begeleiding. Voor de onderbouw 
bestaat bijvoorbeeld, voor leerlingen van wie (sterk) 
vermoed wordt of bekend is dat zij hoogbegaafd 
zijn, de mogelijkheid een eigen project uit te voeren 
binnen de lessen. Leerlingen hebben hierbij de 
vrijheid om te kiezen wat wel of niet van de les 
meegedaan wordt. Het uitvoeren van een eigen 
project is altijd een keuze, maar wel een bewuste 

keuze met één of meerdere doelen. Het kiezen van 
een geschikt project gaat altijd in overleg met de 
HB coach.

Schema
Om overzichtelijk te laten zien, voor ouder en 
toekomstige leerling, wat er mogelijk is, ook in 
hogere leerjaren, staat hieronder een overzicht van 
hoe de begeleiding van HB leerlingen in elkaar 
steekt. Meer informatie kun je bij ons op school 
krijgen.  
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Burgerschap 
 
Burgerschap is bij ons geen apart vak, maar vind 
je in elk vak terug. Op Het Drachtster Lyceum 
halen we de wereld naar binnen, zodat je leert 
luisteren, vragen te stellen, kritisch te denken en 
een mening te ontwikkelen. We richten ons op 
maatschappelijke thema’s die dicht bij je staan.  
 
Dit doen wij onder meer door het bezoeken van 
musea en de Tweede Kamer en het bespreken 
van het nieuws in de les. Er is veel ruimte voor 
gesprek en discussie over onderwerpen die je zelf 
belangrijk vindt, ook als dit gevoelige onderwerpen 
zijn. Daarnaast leer je vaardigheden zoals kritisch 
naar bronnen kijken, hun waarde beoordelen en 
standpunten innemen. 

 
 
Burgerschap en  
internationalisering 

Internationalisering: 
contact met de wereld
 
Op Het Drachtster Lyceum vinden we het ook 
belangrijk dat je in contact komt met de wereld om 
je heen. Wij noemen dat ‘wereldburgerschap en 
internationalisering’. Leerlingen doen bijvoorbeeld 
mee aan digitale projecten met India en Myanmar 
en ze schrijven brieven aan leerlingen uit Togo. We 
organiseren uitwisselingen met scholen in de EU, 
met als recente voorbeelden reizen naar Polen en 
excursies naar Bremen en Innsbruck. Bij ons op 
school maak je minstens één keer een buitenlandse 
reis, mede dankzij de Erasmusaccreditatie die OSG 
Singelland gekregen heeft.

· je op onze school examen kunt doen in het 
vak muziek?
· je bij ArtTech opdrachten met een drone of 
LEGO kunt doen?
· ons solarteam al vijf keer nationaal 
kampioen is geworden en dat je kan 
helpen met de techniek, social media en 
sponsoring?
· er op onze school voor meerbegaafde 
leerlingen onderwijs wordt ontwikkeld 
dat is gericht op verdieping, verbreding, 
versnelling en begeleiding?
· je bij ons in de hele onderbouw Fries krijgt 
en er zelfs examen in kan doen?
· je mee kunt doen aan muziek-, dans- en 
theatervoorstellingen?
· je in de pauzes spelletjes kan lenen, 
maar ook kan schaken, tafelvoetballen of 
tafeltennissen? 
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Het bruist op Het 
Drachtster! 
 
Naast de lessen zijn er extra activiteiten waar jij je 
talenten kan laten zien. Door mee te doen met één 
van deze activiteiten leer je extra vaardigheden! En 
natuurlijk zijn er activiteiten die gewoon leuk en 
gezellig zijn, zoals de spelletjesavond in de brugklas.  
 
Drachtster LyceumTheater
Een van de mooiste dingen die je kunt meemaken 
op Het Drachtster Lyceum is het bijwonen van, 
of het meewerken aan, een voorstelling van Het 
Drachtster LyceumTheater (DLT) in de Lawei. Klas 
1 en 2 bekijken de voorstelling, vanaf klas drie kan 
je zelf meedoen. Je kan meedoen voor en achter 
de schermen, dus vind je het spannend om op het 
toneel te staan, dan kan je bijvoorbeeld meehelpen 
met het bouwen van het decor. Het DLT is een 
prachtig teamproject waarin je waanzinnig veel 
kunt leren.

Solarteam
Ons solarteam doet mee aan de Young Solar 
Challenge met een boot die volledig op zonne-
energie vaart. Wij zijn in 2020, 2021, 2022, 2023 en 
2024 Nederlands Kampioen geworden! Maar in 
ons team gaat het niet alleen om winnen. Net zo 
belangrijk als winnen is dat wij veel plezier hebben 
in het gezamenlijk bereiken van onze doelen. Vanaf 
klas 3 kun je meedoen met het solarteam.

Dansteam Revolution
Als dansen je lust en je leven is, kun je aan het 
begin van het schooljaar auditie doen voor 
dansteam Revolution. Revolution is opgericht voor 
en door leerlingen van Het Drachtster Lyceum. 
We behaalden al een keer de derde plaats op het 
Nederlands Kampioenschap van Olympic Moves!
Vind je dansen wel leuk maar wil je geen 
wedstrijden dansen? Dan kun je je aanmelden  
voor ons recreatieve dansteam.

 
 
 
Het bruist op
Het Drachtster 

De Cultuurclub
Vind je het leuk om feesten of andere activiteiten 
te organiseren? Kom dan bij de Cultuurclub. De 
Cultuurclub is voor alle leerlingen uit klas 1 tot en 
met 6 en organiseert onder meer schoolfeesten 
en gala’s, maar ook acties voor Valentijnsdag en 
Paarse Vrijdag. Buiten school zorgt de Cultuurclub 
ervoor dat klassen naar de Lawei kunnen voor 
voorstellingen, workshops en films.

Schoolkrant De Bel
Ben je nieuwsgierig, houd je van schrijven over van 
alles en nog wat, of kun je goed tekenen? Dan is 
schoolkrant De Bel iets voor jou. In De Bel kun je 
van alles lezen: over leraren, leerlingen, nuttige en 
gekke nieuwtjes, tests, horoscopen en nog veel 
meer! 

Leerlingplatform
Bij ons op school vinden we het belangrijk dat 
leerlingen mee kunnen praten over zaken die hen 
aangaan. Daarom kun je ook lid worden van het 
leerlingplatform. Dit is een groep leerlingen die de 
stem van hun medeleerlingen vertegenwoordigt en 
ervoor zorgt dat de mening van leerlingen gehoord 
wordt door de schoolleiding en docenten. Je kunt in 
het Leerlingplatform ideeën aandragen, problemen 
aankaarten of meehelpen om veranderingen door 
te voeren.
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Wie staan er voor je 
klaar? 
 
Als je ergens tegenaan loopt waar je misschien wat 
extra hulp bij nodig hebt, staan bij ons op school 
onder andere je mentor, vertrouwenspersonen, 
leerlingondersteuners en leerlingcoördinatoren 
voor je klaar. 

Mentor 
Als je vragen hebt kan je altijd naar je mentor. Deze 
helpt jou zoveel mogelijk. Aan het begin van het 
jaar heb je samen met je ouders een gesprek met je 
mentor om kennis te maken en om je doelen voor 
dat jaar te bespreken. We noemen dat het LMO-
gesprek: Leerling-, Mentor-, Oudergesprek. Later in 
het jaar heb je meer van deze LMO-gesprekken. Er 
wordt dan besproken hoe het met je gaat en of je 
ergens hulp bij nodig hebt. 

Leerlingcoördinatoren
De leerlingcoördinatoren (leco’s) ondersteunen de 
mentoren bij het begeleiden van de leerlingen en 
houden het overzicht over alle zaken die spelen 
rondom leerlingen.

Vertrouwenspersonen
Wij vinden het belangrijk dat er op school 
een goede sfeer is. Dat iedereen, leerlingen 
en medewerkers, zich veilig, geaccepteerd en 
gerespecteerd voelt. Als dat niet zo is dan kan je 
natuurlijk naar je mentor of je docent, maar je 
kan ook naar één van de vertrouwenspersonen. 
Deze kan je “in vertrouwen” nemen en zal je 
ondersteunen.  

Ondersteuningscoördinatoren
De ondersteuningscoördinatoren kunnen je helpen 
als het op school of thuis niet zo goed gaat. Ook 
gaan zij in gesprek met leerlingen die vaak afwezig 
zijn, te laat komen of met leerlingen die even hun 
verhaal kwijt moeten. 

 
 
 
Wie staan er 
voor je klaar? 

In het atrium, zoals wij onze kantine 
noemen, kun je in de pauze onder andere 
knapperige salades, verschillende soorten 
gezonde broodjes en soep kopen. Ook is 
er gratis fruitwater en kun je twee keer 
per week gratis een stuk fruit halen. We 
helpen je graag om energiek en vrolijk 
de schooldag door te komen. Daarom 
hebben we van het Voedingscentrum de 
Gouden Schoolkantine Schaal gekregen. 
Kom langs en ontdek hoe lekker gezond 
eten en drinken kan zijn.
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“De meeste vakken op school zijn 
leuk om te doen, mijn favoriet is 
ArTech, daar doen we veel met 
tekenen en dingen maken. Ik 
moet nu bijvoorbeeld een robot 
van hout maken.”

“Je mentor helpt je altijd heel goed. Wij hebben ook 
mentoruren waar we met onze mentor praten over 
hoe we het beste kunnen leren en andere dingen 
die spelen in de klas of op school.”
Sam  
 

“Iedereen vindt het waarschijnlijk spannend om 
naar een nieuwe school te gaan. Je bent dus niet 
de enige! Wees niet bang om met kinderen een 
gesprek aan te gaan, want iedereen vindt het 
spannend. Ook is het helemaal niet erg als je een 
keer een foutje maakt, want het komt eigenlijk 
altijd wel goed. Wees ook gewoon lekker jezelf!”
Alana en Marit

“De overgang van de basisschool 
naar de middelbare school vond 
ik persoonlijk best wel meevallen. 
Het was natuurlijk wel wat 
anders, maar het wende al snel. 
Ik heb een leuke klas waar ik al 

snel vrienden heb gemaakt.” 
“Mijn favoriete vakken zijn wiskunde en 
aardrijkskunde. Deze docenten geven ook leuk les 
en helpen je ook altijd als het nodig is.”
Jorrit

docent aan het woord 
 
Het mooie aan deze school is dat we alle leerlingen zien en persoonlijke aandacht 
geven aan iedereen.  
Wij ondersteunen de leerlingen tijdens bijvoorbeeld de mentoruren, waarin we 
niet alleen oog hebben voor het leren leren, maar ook voor het sociale aspect. 

Volgens mij is het belangrijkste dat leerlingen met veel plezier naar school gaan.  
Dat staat hoog in het vaandel en dan ontwikkelen leerlingen zich en komt het 
leerproces vanzelf.

 
Ynke Veenstra - docent Nederlands en Fries

docent aan het 
woord 
 
Het mooiste aan het docentschap vind 
ik toch het werken met de leerling, de 
interactie die je hebt, de winsten die je 
pakt zo nu en dan, de aha momenten die 
je soms hebt.  
Dat ze begrijpen van, hé, dit is waar het 
om gaat en dit is precies wat ik moet 
leren. Dat vind ik prachtig.  
 
Wij ondersteunen de persoonlijke ontwikkeling 
van de leerlingen, door niet alleen reguliere vakken 
aan te bieden, zoals aardrijkskunde en wiskunde, 
maar door ze ook creatief bezig te laten zijn op het 
gebied van sport, techniek en toneel.
Wij zorgen voor onderwijs vanuit beleving, door 
goed te luisteren naar de leerling. Wat speelt er 
precies? Wat is precies de emotie? Waarom hebben 
ze moeite met waar ze mee bezig zijn?  
 
Yde van Wieren, docent wiskunde

leerlingen aan het 
woord

ouder aan het woord 
 
“Mijn moeder heeft op Het Drachtster 
Lyceum gezeten en ik heb er zelf ook op 
gezeten. Maar we hebben onze kinderen 
wel vrijgelaten in hun keuze van school. 
We hebben ook andere scholen bezocht. 
Waarom dat dan Het Drachtster Lyceum 
is geworden, dat is echt een gevoel, denk 
ik.”  
 
Ik vind het belangrijk om betrokken te zijn bij de 
school en daarom ben ik ook klassenouder. Dat 
betekent dat ik vanuit de klas waar mijn dochter 
in zit, één keer per kwartaal, samen met de 
teamleiders en de andere klassenouders zaken 
bespreek die spelen op de school.  
 
We bespreken de onderwerpen die de teamleiders 
aandragen, maar wij hebben zelf ook onze eigen 
input. Dat vind ik heel waardevol.  
 
				            Jeltsje Boomsma



Op donderdag 15 januari van 16.00 - 20.30 uur is onze Open Dag. Op deze dag ben je van harte welkom 
om onze school te bezoeken met je ouders. Je kan bij alle vakken langs en daar is van alles te doen.  
Ook kan je natuurlijk de docenten en leerlingen alles vragen wat je over de school en het vak wilt weten. 

Ben je er al uit en weet je zeker dat je naar Het Drachtster Lyceum komt? Aanmelden kan vanaf 18 maart. 
Je bent samen met je ouder(s)/verzorger(s) van harte welkom op onze Aanmelddag. Deze vindt plaats op 
24 maart van 16.00 tot 20.00 uur. Samen met ons vul je het aanmeldformulier in en is er alle gelegenheid 
om je vragen te stellen.  Uiteraard met iets te drinken en wat lekkers erbij om dit moment te vieren!

We zien je graag op Het Drachtster!

DONDERDAG 15 JANUARI 2026


